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De zee		 	 	 	 	 	 	    (Blad 1 van 2) 

De zee, ruisende zee, zo ver, 
Eindeloos ver 
Over de horizon, de zee 
Een eeuwige bron, een mysterie 

De zee, dreigend of lief en mild, 
Strelend of wild 
Als ik de golven zie, de zee 
Dan zie ik mijn ziel in het water 

Ik weet: soms is de zee 
Zo ruw duister en wreed 
Maar ik weet 
Ook hoe ze draagt en geeft 
En niets er voor vraagt 

De zee, ruisende zee 
Zo ver, eindeloos ver 
Weerspiegelt de hemelen 
De zee, ik reik naar de zee 
Naar het leven 
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59
De zee		 	 	 	 	 	 	    (Blad 2 van 2) 

De zee, dreigend of lief en mild, 
Strelend of wild 
Als ik de golven zie, de zee 
Dan zie ik mijn ziel in het water 

De zee, ruisende zee 
Zo ver, eindeloos ver 
Over de horizon, de zee 
Een eeuwige bron, een mysterie 

Ik weet: soms is de zee 
Zo ruw duister en wreed 
Maar ik weet 
Ook hoe ze draagt en geeft 
En niets er voor vraagt 

De zee, ruisende zee, 
Zo ver eindeloos ver 
Weerspiegelt de hemelen 
De zee……….. 

(Even inhouden) 

Ik reik naar de zee, naar het leven (langzaam)
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