West zuidwest van Ameland

West zuidwest van Ameland

Daar ligt een kolkje diep.

Daar vangt men schol en schellevis
maar mooie meisjes niet

Refrein:
Hoog is de zolder, laag is de vioer
Mooi is het meisje maar lelijk is d’r moer

Hoog, hoog, hoog ja hoog.

De ballast die ligt droog.

Maar onder op de grond, ja grond.
Is hij zo nat als stront.

Refrein:

Toen 1k van Suriname kwam

zag 1k van ver een schip.

Ik dacht dat ’t aan de wolken hing.
Maar het zat al op een klip.

Refrein:

En op die klip daar zat een koe,
Een wonderbare koe.

Die alle maanden kalveren moest,
Ze was er naar aan toe
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West zuidwest van Ameland (blad 2)

Refrein:

En om die koe daar dansten wel
de kalfjes 1n het rond .

Z1j dansten allen poot aan poot
Wat ik een wonder vond.

Refrein:

Het was een vruchtbaar jaar, dat jaar.
Het was een vruchtbaar jaar.

Dat alle vrouwen baarden

en 1k de vader waar!

Refrein:

Dit 1s het einde van het lied

Een lied zonder moraal

Maar als we straks naar huis toe gaan,
Dan zingen we allemaal

Refrein: (2x)



