
Versie januari 2025/2
Nummer Titel Duur

00 Shantykoor Los Holandeses 3m 36s
01 Aan het Noordzeestrand 2m 37s
02 Als de klok van Arnemuiden 3m 35s
03 Er is een schip gezonken 3m 59s
04 Het kleine café aan de haven 4m 3s
05 Hoor je het ruisen der golven 3m 57s
06 In een blauw geruite kiel 1m 24s
07 Junge komm bald wieder 2m 52s
08 Lied van de IJssel 3m 10s
09 Op de woelige baren 3m 19s
10 Drunken sailor 1m 52s
11 Sierra Madre 3m 28s
12 The field of Athenry 4m 8s
13 The wild rover 3m 19s
14 De Zuiderzee 3m 23s
15 Little ship 1m 47s
16 Zeeman oh zeeman 2m 50s

17-1 Seemann, deine Heimat 3m 20s
17-2 Zeeman, jouw verlangen is de zee 3m 20s

18 Daar bij de waterkant 3m 17s
19 La paloma ade 3m 25s
20 De verzonken stad 3m 50s
21 Meisje ik ben een zeeman 4m 5s
22 Zwerven op zee 3m 2s
23 Op een zeemansgraf 3m 2s
24 Ook matrozen kennen heimwee 2m 32s
25 Het vissersmeisje 2m 50s
26 Zie ik de lichtjes van de Schelde 3m 13s
27 Op de sluizen van IJmuiden 3m 42s
28 Aan het strand stil en verlaten (Het grote klutslied) 3m 42s
29 Bora Bora 3m 55s
30 Daar was laatst een meisje loos 2m 36s
31 West zuidwest van Ameland 4m 47s
32 Goodbye my lover 2m 36s

Nummer
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33 De vissers van Capri 3m 25s
34 Ketelbinkie 3m 18s
35 Tabé, ik kies weer zee 2m 38s
36 Sloop John B 3m 20s
37 My Bonnie is over the ocean 2m 57s
38 Als de zuidwester loeit 4m 7s
39 Zeemansmedley Nr. 1 5m 29s
40 Vrij als de wind 2m 56s
41 Mannen taan het zeil 2m 58s
42 Cielito Lindo 2m 26s
43 De woonboot 4m 23s
44 Reisje langs de Rijn 3m 8s
45 It’s 5 o’clock in the morning 2m 46s
46 Bloody Mary 2m 50s
47 Molly Malone 2m 49s
48 Een zeemanshart 3m 24s
49 In de kroeg van O’Connor 2m 23s
50 Blijf op me wachten Maria 2m 57s
51 Jamaica Farewell 2m 58s
52 Bouzouki’s klinken door de nacht 3m 39s
53 Rum uit Jamaica 3m 10s
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00
Shantykoor los Holandeses 

Aan de Costa zijn we samen heel blij en tevree 
Daar doen wij ons ding en ieder doet mee 
Zo vlak als de zee stroomt het bloed extra door 
Dan willen we zingen het liefst in een koor 

Refrein: 
In club Los Holandeses hoor je altijd muziek 
Als ons koor daar gaat zingen ook zonder publiek 
Met een pils in de pauze en nog eentje tot slot 
Zingen wij onze Shanty’s uit een gesmeerde strot 

De liefde voor zingen zit ons in het bloed 
En door deze liedjes voel je je zo goed 
Een zeeman moet zingen dat is zijn natuur 
Want zonder een lied is het leven zo zuur 

Refrein: 

Dus als je kunt zingen zing dan met ons mee 
En dan zul je merken het maakt je tevree 
Zo’n zeemanslied met een lach en een traan 
Daar knap je van op het verrijkt je bestaan 

Refrein (2x)



01
Aan het Noordzeestrand       

Ik heb op zee m'n leven lang gevaren 
M'n vissersdorp ligt aan het noordzeestrand 
Ik win m'n brood met zwalken op de baren 
Toch denk ik vaak: "m'n rijkdom ligt aan land" 
 
Refrein: 
Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht 
Waar 't vertrouwde huisje altijd op me wacht 
Waar de meeuwen schreeuwen, boven 't golfgeruis 
Daar ben ik geboren Daar voel ik me thuis 
Waar de klokken luiden: "visser vaar naar huis" 
Daar ben ik geboren Daar voel ik me thuis 

Ik voel me klein wanneer de stormen huilen 
Door ’t zwiepend want belust op zwakke buit 
Maar voor geen geld ter wereld wil ik ruilen 
M'n vrij bestaan als koning op m’n schuit 

Refrein: 



02
Als de klok van Arnemuiden 

Refrein: 
Als de klok van Arnemuiden 
Welkom thuis voor ons zal luiden 
Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis 
Als een schip op zee gebleven is 

Wendt het roer, wij komen thuis gevaren 
Rijk was de buit maar lang en zwaar de nacht 
Land in zicht en onze ogen staren 
Naar de kust die lokkend op ons wacht 

Refrein: 

Rijke zee waarvan de vissers dromen 
Want jij geeft brood aan man en vrouw en kind 
Wrede zee, jij hebt zoveel genomen 
In jouw schoot rust menig trouwe vrind 

Refrein (2x): 



03
Er is een schip gezonken 

Refrein: 
Er is een schip gezonken vol bier en brandewijn 
De maten waren dronken en ook de kapitein 
Er is een schip gezonken vol bier en brandewijn 

Ik weet nog goed toen ze uit Rotterdam vertrokken

Die oude schuit zat boordevol met alcohol

En ze hebben met z’n allen nog staan zwaaien

En nu zijn ze met z’n allen naar de haaien

Maar ze wisten wat er in de sterren staat

Dat een drankschuit vroeg of laat ten onder gaat


Refrein: 

Ik zit nog vaak in dat cafeetje aan de haven

En stel me voor hoe het aan boord moet zijn geweest

En ze zaten met z’n allen aan de jajem

En verdwenen met z’n allen in de majem

Maar ze wisten wat er in de sterren staat

Dat een drankschuit vroeg of laat ten onder gaat


Refrein: 

Dus ook als jij een keer op zee zou willen varen

Kijk dan uit met de bemanning op die schuit

Want met drank begint ook altijd het gedonder

Zo sta je boven en zo lig je er weer onder

Maar ook jij wist wat er in de sterren staat

Dat een drankschuit vroeg of laat ten onder gaat


Refrein:  
+Vol bier en brandewijn



04
Het kleine café aan de haven  

De avondzon valt over straten en pleinen 
De gouden zon zakt in de stad 
En mensen die moe in hun huizen verdwijnen 
Ze hebben de dag weer gehad 
De neonreclame die knipoogt langs ramen 
Het motregent zachtjes op straat 
De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek 
Uit een deur die nog wijd openstaat 

Refrein: 
Daar in dat kleine café aan de haven 
Daar zijn de mensen gelijk en tevree 
Daar in dat kleine café aan de haven 
Daar telt je geld of wie je bent niet meer mee 

De toog is van koper, toch ligt er geen loper 
De voetbalclub hangt aan de muur 
De trekkast die maakt meer lawaai dan de jukebox 
Een pilsje dat is-t-er niet duur 
Een mens is daar mens, rijk of arm, 't is daar warm 
Geen monsieur of madam maar WC 
Maar 't glas is gespoeld in 't helderste water 
Ja, het is daar een heel goed café 

Refrein: 
 
De wereldproblemen die zijn tussen twee glazen bier opgelost voor 
alHjd. 
Op de rand van een bierviltje staat daar de rekening of je staat in het 
krijt. 
Het enige wat je aan eten kunt krijgen, dat is er een hard gekookt ei. 
De mensen die zijn daar gelukkig gewoon, ja de mensen die zijn daar 
nog blij. 

Refrein: (2x)



05
Hoor je het ruisen der golven 
Huilende sirenes, een schip gaat naar zee 
En wuivend op de kade huilt een meisje 
mee. (Laag) 
Haar jongen gaat varen hij staat op de brug 
Over zes jaren keer ik weer bij jou terug 
 

Refrein:
Hoor je het ruisen der golven 
Hoor je het lied van de zee 
Vaar met me mee om de wereld, mijn kind 
Kom, kus me en ga met me mee 
Vaar met me mee om de wereld, mijn kind 
Kom, kus me en ga met me mee 

Zes jaren verstreken, het schip kwam nooit meer. 
Het ging ten onder, de matroos kwam nimmer 
meer. (Laag) 
Het meisje zij wacht nog 
Haar hart vol verdriet, en in de verte hoort ze af 
en toe dit lied 

Refrein (2x, + laatste 2 regels)



06
In een blauw geruite kiel                                                                           
In een blauw geruite kiel                                                                          
Draaide hij aan ’t grote wiel                                                                        
De ganse dag                                                                                                 
Maar Michieltjes’ jongenshart                                                                                  
Leed ondragelijke smart                                                                                                
Ah ha, ah ha, ah ha, ah ha,                                                                                        

Als matroosje vlug en net                                                                               
Heeft hij voet aan boord gezet                                                                            
Dat hoorde zo                                                                                                   
Naar Oost Indie, naar de West                                                                          
Jongen, dat gaat opperbest                                                                                
Hojo, hojo, hojo, hojo. 

Daar staat Hollands admiraal                                                                     
Nu een man van vuur en staal                                                                             
De schrik der zee                                                                                                     
’t Is een ruiter naar de aard                                                                              
Glorierijk zit hij te paard                                                                                      
Hoezee, hoezee, hoezee, hoezee.



07
Junge, komm bald wieder   

Allen: 
Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus,  
Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus!  
Ich mach mir Sorgen, Sorgen um Dich,  
Denk auch an morgen, denk auch an mich! 
Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus,  
Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus!  

Solo:  
Wohin die Seefahrt mich im Leben trieb  
Ich weiß noch heute, was mir Mutter schrieb  
In jedem Hafen kam ein Brief an Bord,  
Und immer schrieb sie "Bleib nicht so lange fort" 
 
Allen: 
Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus,  
Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus!  

Solo: 
Ich weiß noch, wie die erste Fahrt verlief.  
Ich schlich mich heimlich fort als Mutter schlief.  
Als sie erwachte, war ich auf dem Meer.  
Im ersten Brief stand "Komm doch bald wieder her!" 

Allen: 
Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus,  
Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus!  
Ich mach mir Sorgen, Sorgen um Dich,  
Denk auch an morgen, denk auch an mich! 
Junge, komm bald wieder, bald wieder nach Haus,  
Junge, fahr nie wieder, nie wieder hinaus!  



08
Lied van de IJssel 

Aan d’oever van de IJssel staat een veerhuis                                                   
Daar woont een meisje Greetje is haar naam                                                               
U zult haar daar helaas niet meer ontmoeten                                                       
Want Amor heeft ook hier zijn werk gedaan                                                            
U zult haar daar helaas niet meer ontmoeten                                                       
Want Amor heeft ook hier zijn werk gedaan 

De hele dag  voer zij de mensen over                                                                     
Ze deed haar werk met opgewekt gezicht                                                                  
Haar heldere lach klonk vrolijk over het water                                                         
En iedereen hield van het lieve gezicht                                                            
Haar heldere lach klonk vrolijk over het water                                                         
En iedereen hield van het lieve gezicht 

Een schipper die geregeld daar voorbij voer                                             
Heeft met zijn lied het blonde kind bekoord                                                
Op zeek’re dag liet hij het anker vallen                                                 
En nam zijn Greet voor altijd mee aan boord                                                
Op zeek’re dag liet hij het anker vallen                                                 
En nam zijn Greet voor altijd mee aan boord  

Nu vaart ze blij met hem langs verre kusten                                                        
Ze nam voor altijd afscheid van de pont                                                              
In het veerhuis woont sindsdien een ander meisje                                           
Dat wacht, tot ook voor haar een schipper komt                                              
In het veerhuis woont sindsdien een ander meisje                                           
Dat wacht, tot ook voor haar een schipper komt



09
Op de woelige baren 
Een jonge zeeman kwam van boord, een forse blonde Noor 
Waar hij ook doolde op de zee, zijn stad was Baltimore 
Daar ergens in de havenbuurt was er zo'n klein cafe 
Daar zong ze bij een harmonica de zeemansliedjes mee 
Refrein: 
Op de woelige baren 
Bij storm en bij wind 
Denkt hij steeds aan zijn blondje 
Dat vrolijke kind 
Zij lee= in zijn harte 
Zij zingt in zijn bloed 
Hij hoort nog haar stemme 
In de eb en de vloed 

Toen zei hij op een keer: "Mijn schat, op heel het wereldrond 
Is er geen kind zo lief als jij”, en kuste op haar mond 
Ze zag hem lang en rustig aan, tot ze haar hart verloor 
Toen zei ze zacht: "Ik hou van jou, mijn forse blonde Noor" 
Refrein: 
De Noorman koos weer vrolijk zee, want nu had hij zijn schat  
Toen kwam het noodlot op zijn weg, dat hij vergeten had 
Zijn schip dat stootte op een klip, toen was het gauw gedaan 
't Is in een woeste storm des nachts, met man en muis vergaan  

Refrein:



10
What shall we do with a drunken sailor 

What shall we do with a drunken sailor? What shall 
we do with a drunken sailor? What shall we do with a 
drunken sailor? Early in the morning 

Refrein: 
Way hay and up she rises. Way hay and up she rises. 
Way hay and up she rises early in the morning  

Put him in a long boat till he's sober (3x). 
Early in the morning 

Refrein: 

Shave his belly with a rusty raser (3x). 
Early in the morning  

Refrein:

Give 'im a dose of salt and water (3x). 
Early in the morning 

Refrein: 

Put him in the bed with the captain's daugther (3x). 
Early in the morning 

Refrein:

That shall we do with the drunken sailor (3x). 
Early in the morning 

Refrein:



11
Sierra Madre 
(Lang voorspel) 
Als de morgenzon de haven langzaam verlicht 
Staat een vrouw aan de kade, haar blik op de zee gericht 
En je ziet hoe ze uren naar de horizon staart 
In de hoop dat ze straks het schip van haar man ontwaart. 

Refrein: 
Sierra, Sierra Madre del sur 
Sierra, sierra Ma-adre 
Oh oh Sierra, Sierra Madre del sur 
Sierra, sierra Ma-adre  
(Lang tussenspel)
Als de avond valt en het werk aan boord is gedaan 
Zie je daar in ’t avondrood een zeeman staan 
En hij staart over het water en denkt aan z’n vrouw en z’n kind 
In gedachten hoort hij hun stemmen in de wind 

Refrein:
(Moduleren (toonsoort verhogen)) 
Refrein (aangepast einde)
Sierra, Sierra Madre del sur 
Sierra, sierra Ma-adre 
Oh oh Sierra, Sierra Madre del sur 
Sierra, (even stoppen……) sierra Ma-a-a-dre 



12
The fields of Athenry 

By a lonely prison wall, 
I heard a young girl calling 
Michael, they have taken you away, 
For you stole Trevelyn's corn, 
So the young might see the morn. 
Now a prison ship lies waiting in the bay. 

Refrein: 
Low lie the fields of Athenry 
Where once we watched the small free birds fly 
Our love was on the wing, 
we had dreams and songs to sing 
It's so lonely 'round the fields of Athenry. 

By a lonely prison wall, 
I heard a young man calling 
Nothing matters, Mary, when you're free 
Against the famine and the Crown, 
I rebelled, they ran me down. 
Now you must raise our child with dignity. 

Refrein: 

By a lonely harbor wall, 
She watched the last star falling 
As that prison ship sailed out against the sky 
Sure she'll wait and hope and pray, 
For her love in Botany Bay 
It's so lonely 'round the fields of Athenry. 

Refrein: 
(Laatste regel 2x) 



13
The wild rover  
I've been a wild rover for many's the year  
And I've spent all my money on whiskey and beer. 
But now I'm returning with gold in great store  
And I never will play the wild rover no more 

Refrein:  
And it's no, nay, never,  
No, nay, never, no more  
Will I play the wild rover  
No, never, no more  

I went into an ale-house I used to frequent  
And I told the landlady my money was spent.  
I asked her for credit, she answered me “nay”,  
“Such a custom like yours I can have any day” 

Refrein: 

Then I took from my pocket ten sovereigns bright  
And the landlady's eyes opened wide with delight. 
She says “I have whiskey and wines of the best  
And the words that you told me were only injest”. 

Refrein: 

I'll go home to my parents, confess what I've done, 
And I'll ask them to pardon their prodigal son. 
And when they've caressed me as oft' times before 
Then I never will play the wild rover no more

Refrein: (2x)



14
De Zuiderzee 

Wanneer je eens komt aan de haven

Dan staan daar de vissers bijeen

De mannen nog overgebleven

Uit jaren zo heel lang gelee.

Ze praten nog steeds over vroeger

de jaren van hun Zuiderzee.

Die zee maakt ze soms wel eens droevig

om wat zij met hun vrienden dee.


Refrein: 
De Zuiderzee nam vele levens 
De Zuiderzee gaf veel terug 
De visser kende alle tekens 
Wanneer er storm opstak zag hij dat aan de lucht 
Wanneer er storm opstak zag hij dat aan de lucht 

Wanneer je eens komt aan de haven

stap dan bij een visser aan boord.

Je naam zal hij meestal niet vragen

want hij doet dan altijd het woord.

Zijn verhaal gaat nog steeds over vroeger

verhalen van zijn Zuiderzee

Die zee maakt hem soms wel eens droevig

Om wat zij met zijn vrienden dee.


Refrein: 

Bridge: 
Door armoe gedreven bleef men veel te lang op zee

Veel zijn er gebleven want hun schip ging naar benee

Veel zijn er gebleven want hun schip ging naar benee


Refrein:



15
Little ship 

Little ship keep sailin’, sailing cross the sea

Bring my lovin’ baby, safely home to me

Oh the nights are lonely, my heart feels such pain

Little ship please hurry, bring her home again

She may be in trouble, as I say this prayer

See her through the trouble, keep her safe out there


Little ship keep sailin’, till you reach the shore

Then I’ll hold my loved one, in my arms once more

She may be in trouble, as I say this prayer

See her through the trouble,

Keep her safe out there

Keep her safe out there

Keep her safe out there




16
Zeeman, oh zeeman 
Op de pieren bij de haven                                                                                                                
Staan de vrouwen saam gedromd                                                                                                           
En ze turen in de verte                                                                                                            
Maar hun stemmen zijn verstomd                                                                                                                                     
Want de zee vroeg weer haar losgeld                                                                                                         
Wie zijn naam die wist zij niet                                                                                                     
Ze dompelt al die vrouwen                                                                                                         
In ellende en verdriet 
Refrein: 
Zeeman, o zeeman ga toch niet weer heen                                                                          
Zeeman, o zeeman laat ons niet alleen                                                                              
Zeeman, o zeeman, toch ga je steeds weer mee                                                                  
Niets kan jou weerhouden, oh jij held der zee                                                                     
Niets kan jou weerhouden, oh jij held der zee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Op de schepen in de verte                                                                                                     
Werken mannen eensgezind                                                                                                               
Namen afscheid van hun huisje                                                                                         
En verlieten vrouw en kind                                                                                                           
Maar geen tijd is daar tot denken                                                                                          
Want hun werk gaat alsmaar door                                                                                         
Zij dromen van hun vrouwen                                                                                                                   
En ze luisteren naar hun koor 
Refrein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       



17-1
Seemann - deine Heimat ist das Meer! 
Seemann, laß das Träumen 
Denk nicht an zuhaus 
Seemann, Wind und Wellen 
rufen dich hinaus 

Refrein: 
Deine Heimat ist das Meer 
Deine Freunde sind die Sterne 
Über Rio und Shanghai 
Über Bali und Hawaii 
Deine Liebe ist dein Schiff 
Deine Sehnsucht ist die Ferne 
Und nur ihnen bist du treu 
Ein Leben lang  
Seemann, laß das Träumen 
Denke nicht an mich 
Seemann, denn die Fremde 
wartet Schon auf dich 
Refrein: 
4 regels couplet neuriën 

Refrein:



17-2 
Zeeman, jouw verlangen is de zee 

Zeeman, laat dat dromen 
Denk niet aan je thuis 
Zeeman, wind en golven 
Roepen je van huis 

Refrein: 
Jouw verlangen is de zee  
En je vrienden zijn de sterren 
Boven Rio en Sjanghai, 
Boven Bali en Hawaii 
En ze stralen op je schip  
En ze lokken je van verre 
Die alleen blijf je steeds trouw, 
Een leven lang 

Zeeman, laat dat dromen 
Denk niet meer aan mij 
Zeeman, want de vreemde 
Wacht je, laat me vrij 

Refrein: 

4 regels couplet neuriën 

Refrein:



18
Daar bij de waterkant (blad 1) 

Solo:  Ik heb je voor het eerst ontmoet 
Allen:  Daar bij de waterkant 
  Daar bij de waterkant 
  Daar bij de waterkant  

Solo:  Ik heb je voor het eerst ontmoet  
Allen:  Daar bij de waterkant 
  Daar bij de waterkant  

Solo:  Ik vroeg of jij me kussen wou 
Allen:  Daar bij de waterkant 
  Daar bij de waterkant 
  Daar bij de waterkant  

Solo:  Ik vroeg of jij me kussen wou 
Allen:  Daar bij de waterkant 
  Daar bij de waterkant  

Allen: Refrein: 
  Je kreeg een kleurtje en zei: "Nee 
  Hoe komt u op 't idee 
  U bent beslist abuis!" 
  Maar na verloop van nog geen jaar 
  Werden wij een paar 
  Stonden wij samen op de stoep van het stadhuis  

Solo:  Ik heb je voor het eerst ontmoet 
Allen:  Daar bij de waterkant 
  Daar bij de waterkant 
  Daar bij de waterkant  

Solo:  Ik heb je voor het eerst ontmoet 
Allen:  Daar bij de waterkant 
  Daar bij de waterkant  



18
Daar bij de waterkant (blad 2) 

Solo:  Ik vroeg of jij me kussen wou 
Allen:  Daar bij de waterkant 
  Daar bij de waterkant 
  Daar bij de waterkant  

Solo:  Ik vroeg of jij me kussen wou 
Allen:  Daar bij de waterkant 
  Daar bij de waterkant  

Allen:  La, lalala, lalala, la 
  Lala, la, lalala, 
  Lala, la, lalala, 
  Lala, la, lalala. 

Solo:  Ik vroeg of jij me kussen wou 
Allen:  Daar bij de waterkant 
  Daar bij de waterkant  

Allen:  Refrein:  

Solo:  Ik heb je voor het eerst ontmoet  
Allen:  Daar bij de waterkant 
  Daar bij de waterkant 
  Daar bij de waterkant  

Solo:  Ik vroeg of jij me kussen wou 
Allen:  (Uitstervend) 
  Daar bij de waterkant 
  Daar bij de waterkant 
  Daar bij de waterkant  
  Daar bij de waterkant 

 



19
La Paloma Ade 

Wenn rot wie Rubin die Sonne im Meer versinkt 
Ein Lied aus vergangener Zeit in den Herzen klingt. 
Das Lied es erzählt von einem der ging an Bord 
Und da sagte er zur Liebsten ein Abschiedswort: 
Weine nicht, wenn ich einmal nicht wiederkehr! 
Such einen andern dir nimm es nicht zu schwer! 
Und eine weiße Taube fliegt dann zu dir 
bringt einen letzten Gruß übers Meer von mir. 

Refrein: 
La Paloma, ade! Wie die wogende See 
So ist das Leben ein Kommen und Geh’n und 
wer kann es je versteh’n? 
La Paloma, ade! Wie die wogende See 
So ist das Leben ein Kommen und Geh’n und 
wer kann es je versteh’n?  

Sie sah jeden Morgen fragend hinaus zum Kai 
sein Boot "La Paloma" es war nie mehr dabei. 
Und eine weiße Taube zog übers Meer! 
Da wußte sie es gibt keine Wiederkehr! 
Und eine weiße Taube zog übers Meer! 
Da wußte sie es gibt keine Wiederkehr!

Refrein: 
La Paloma, ade! Wie die wogende See 
So ist das Leben ein Kommen und Geh’n doch 
wer kann es je versteh’n? 
La Paloma, ade! Wie die wogende See 
So ist das Leben ein Kommen und Geh’n doch 
wer kann es je versteh’n? 



20
De Verzonken Stad 

Vissers vertellen verhalen van toen, 
honderden jaren gelee. 
Woeste orkanen verzwolgen hun stad, 
trokken haar mee onder zee. 

Vissers die zitten tot laat op het strand, 
knopen hun netten met zekere hand. 

Toch denken zij aan de tijd van weleer, 
toen deze stad nog bestond. 
Schepen en schippers zij keerden steeds weer 
tot dat de zee hen verslond. 

Geesten en spoken die leven nog voort, 
in de verhalen, die je dan hoort. 
Stormklokken luiden en angstige kreten, 
is er nog leven, wie zal het ooit weten. 
Maar de zeelui, oud en wijs, 
geven hun geheim niet prijs, 
omdat het water, koud en kil, 
ook hen zal nemen als het wil. 

Niemand van ons heeft de stad ooit gezien. 
Toch heeft ze eens echt bestaan. 
Zovele jaren die gingen voorbij, 
sinds dat de stad is vergaan. 

Schuimende golven die teisteren de kust, 
maar vissers kennen de zee. 
Zij weten wat er op de zeebodem rust, 
dragen het geheim met zich mee. 

La lalala, lala lala lala ..............(afstervend) 



21
Meisje, ik ben een zeeman  
(Kort voorspel)  
Refrein: 
Meisje, ik ben een zeeman 
Een zeeman is heel vaak van huis 
Meisje, ik ben een zeeman 
't Water, 't schip is m'n thuis 
Meisje, ik ben een zeeman 
Kun je wel wachten, zo'n lange tijd 
Ik ga je voor heel lang verlaten 
Veel geluk, het ga je goed m'n lieve meid  
Een zeeman dwaalt over de kade 
Verdrietig kijkt hij om zich heen 
Morgen dan gaat hij weer varen 
Z'n meisje is dan weer alleen 
Hij droomt alle dagen en nachten 
Houdt zij het zonder mij uit 
Maanden moet zij op me wachten 
Verdrietig staart hij voor zich uit  
Refrein: 
(+Laatste zin herhalen) 
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Zwerven op zee 

Kom maak wat voort, de tijd is daar, kom, sta nu niet te kniezen 
Ik moet aan boord, de boot ligt klaar om spoedig zee te kiezen 
We gaan weer verre reizen doen, naar ‘t land der Indianen 
Kom, moeder, geef me nog een zoen en droog nu maar je tranen  

Refrein: 
Zwerven op zee, dat is er m’n lust en m’n leven 
Jongens, tabé, ik groet je, tot over een jaar 
Vreugd’ en verdriet, wat kan ons de wereld meer geven 
Liefde heelt alles en scheiden valt zwaar 
Ojo, ojo, waarom zou ik treuren 
Brood op de plank, de boot is m’n huis 
Ojo, ojo, wat kan me gebeuren 
Over een jaartje, dan ben ik weer thuis  

Kom ik weer blij terug van zee, met m’n verdiende duiten 
Dan zetten wij, de buurt doet mee, de bloemetjes ‘ns buiten 
Dan word ik van de boot gehaald, naar moeders kleine woning 
Als haar gezicht van vreugde straalt, voel ik mij als een koning  

Refrein: 



23
Op een zeemansgraf  
Varen, varen, altijd maar varen 
Dat is het zeemansleven 
Varen, varen, ondanks gevaren 
Daar wil hij alles voor geven 
En mocht z'n schip in 'n storm vergaan 
Ver van de veilige kust  
Zal op z'n graf nooit 'n teken staan 
Dat ons vertelt wie daar rust  

Refrein: 
Op 'n zeemansgraf staan nooit eens rode rozen 
Op 'n zeemansgraf staat zelfs geen houten kruis 
Niemand weet dus wie 'n rustplaats heeft gekozen 
Op die stille plek zo mijlenver van huis  

Varen, varen, al duurt ’t jaren 
Niets kan 'n zeeman deren 
Varen, varen, over de baren 
Daar wil hij alles riskeren 
Hij krijgt van niemand 'n erelint 
Al doet hij meer dan z'n plicht 
En als hij 'n graf in de golven vindt 
Dan weet men niet eens waar hij ligt 

Refrein: (2x, laatste keer, laatste zin herhalen) 
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Ook matrozen kennen heimwee 
Refrein: 
Ook matrozen kennen heimwee, 
Naar de haven dichtbij huis  
Ook matrozen kennen heimwee, 
Naar hun vrouw en kinderen thuis  
In de vreemde zijn ze eenzaam, 
Op de grote oceaan 
Ook matrozen kennen heimwee, 
Want bij ’t weerzien blinkt een traan. 
 
Op de kade is hun afscheid, 
Want matrozen gaan naar zee  
Een omhelzing van twee mensen, 
Een herin’ring neemt hij mee  
Op de loopplank kijkt hij nog eenmaal 
In de ogen van vrouw en kind  
Hij verlangt nu al naar ’t einde 
van de reis die pas begint. 
Refrein:  
Want bij ’t weerzien blinkt een tra-aaa-aan
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25 Het Vissersmeisje 
Refrein: 
Mijn vissersmeisje, kom wacht een reisje  
Zing bij dit wijsje, een blij refrein  
Het vissersleven, zal vreugde geven  
Want wendt de steven, ’t zal heerlijk zijn.  
Stap in niet langer dralen. 
Want we steken van wal  
In ’t licht der manestralen  
Wat de vangst wezen zal  
Trek stevig aan de touwtjes 
Haal weer de netten in  
Dra ben je ’n vissersvrouwtje 
Is dat wel naar je zin 

Refrein: 
Oh, hoor de golfjes kabbelen. 
Tegen slagzijde aan  
Zo gaat ook door jouw babbelen  
Vol gloed mijn harte slaan  
Stuur naar de oever henen 
Zit naast mij in het zand  
Zing ik als een sirene 
Voor jou alleen aan ’t strand 

Refrein:
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Zie ik de lichtjes van de Schelde 

De tijd zit erop en we varen weer thuis  
Het duurt nog maar enkele weken. (Kort) 
Een paar keer op wacht en dan kom ik naar huis. 
Dan zullen we elkander weer spreeeeken. (Lang) 
Dus dit is de laatste brief die ik je schrijf, 
Kijk ’s avonds maar goed in de krant. 
Dan weet je precies waar ik ben en ik blijf 
voordat ik terugkom in ’t land.  

Refrein: 
Zie ik de lichtjes van de Schelde 
Dan gaat mijn hart wat sneller slaan. 
Ik weet dat jij op mij zult wachten 
en dat je op de kaai zult staan. 
Zie ik de lichtjes van de Schelde. 
Is ’t of ik in je ogen kijk. 
Die me zoveel liefs vertellen 
Dan ben ik als een prins zo rijk.  

(Tussenspel) 

 
Je weet wel m’n schat dat ik veel van je hou, 
Dat hoef ik je niet te verklaren, (Kort) 
Een zeeman is dol op zijn kinderen en vrouw 
Maar toch moet hij altijd weer vaaaaren. (Lang) 
Maar heeft soms de zee iets verkeerd met me voor 
en krijg ik voorgoed averij, 
Denk dan aan de kinderen en sla je erdoor, 
Maar spreek hen dan dikwijls van mij.  

Refrein: (1ste keer) 

Refrein: (2e keer): 
neuriën (1e vier regels)  
Zie ik de lichtjes van de Schelde 
Is ’t of ik in je ogen kijk 
Die me zoveel liefs vertellen 
Dan ben ik als een prins zo rijk. 
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Op de sluizen van IJmuiden  

Refrein: 
Op de sluizen van IJmuiden heb ik jou vaarwel gekust; 
Op dat plekje bij de haven stelde jij mij weer gerust. 
‘K kon mijn tranen niet bedwingen, afscheid nemen deed ons zeer  
(Kleine Pauze) 
Op de sluizen van IJmuiden, daar zien wij elkander weer  

Het leven is mooi maar het noodlot is wreed. 
Als je van elkander moet scheiden; 
Je ziet in de ogen dan droefheid en leed 
Je hart voelt de smart en het lijden;  
Dan kijk je elkander nog eventjes aan 
En fluistert bewogen:”Ja nu moet je gaan;” 
’t Was alles zo mooi maar voorbij weer zo gauw 
En ik, ik hou van jou...’  

Refrein: 

Vaak zie ik je staan als ik droom in de nacht 
Om je heen de ruisende bomen; 
Dan hoor ik je stem weer heel ver en heel zacht: 
“Tot ziens, ik zal spoedig weer komen!” 
Dan weet ik, je draagt het wel dapper maar slecht 
Maar wat je wou zeggen, dat werd niet gezegd 
Want ach, je verdween weer zo haastig, zo gauw 
En ik, ik hou van jou  

Laatste keer refrein: 
Herhalen: 
Daar zien wij elkander weer.  
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Aan het strand stil en verlaten (blad 1) 

Solo:   Aan het strand…..  
Allen:  Aan het strand stil en verlaten  

S: > A: Komt het Shantykoor bijeen 

S: > A: Daar moet op gedronken worden  

S: > A: Waarom liet je mij alleen 

S: > A: Jantje zag eens pruimen hangen 

S: > A: In een groen groen knollenland 

S: > A: Als we gaan dan met z’n allen 

S: > A: Kameraden hand in hand 

S: > A: Als het gras twee kontjes hoog is 

S: > A: Met zijn allen naar de zaan 

S: > A: Zie de maan schijnt door de bomen 

S: > A: Daar bij ons in de Jordaan 

S:   Even een tussenspel.... 
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Aan het strand stil en verlaten (Blad 2) 

S:   Aan het strand…. 
A:   Aan het strand stil en verlaten  

S: > A: Waar in’t brons groen eikenhout 

S: > A: ’K Heb mijn wagen volgeladen 

S: > A: Zilveren draden tussen het goud 

S: > A: Zou het erg zijn lieve ouders 

S: > A: Dat we toffe jongens zijn 

S: > A: Herdertjes lagen bij nachten 

S: > A: Overal waar de meisjes zijn 

S: > A: Hee hee heee 

S: > A: Kom van dat dak af 

S: > A: Vader lief toe drink niet meer 

S: > A: Maar vanavond heb ik hoofdpijn 

S: > A: Mag ik van u een lift meneer 

S:   Nog even een tussenspel....  
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Aan het strand stil en verlaten (Blad 3) 

S:   Aan het strand….. 
A:   Aan het strand stil en verlaten 

S: > A: Dag aan dag sta ik op wacht 

S: > A: Kleine Greetje uit de polder 

S: > A: Zet een kaars voor je raam vannacht 

S: > A: We komen allen in de hemel 

S: > A: Als ik met mijn fietsbel bel 

S: > A: Daar zijn de appeltjes van oranje 

S: > A: Pappie loop toch niet zo snel 

S: > A: Op de grote stille heide 

S: > A: Voel ik me zo verdomd alleen 

S: > A: Zonnetje gaat van ons scheiden 

S: > A: Want mijn hart is niet van steen 

S:   Het laatste tussenspel…. 
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Aan het strand stil en verlaten (Blad 4) 

S:   Aan het strand….. 
A:   Aan het strand stil en verlaten 

S: > A: Hoeperdepoep zat op de stoep 

S: > A: Ik zwerf eenzaam door de straten 

S: > A: Als ik om mijn moeder roep 

S: > A: Je mag er alleen nog maar naar kijken 

S: > A: Nu jij voor die ander koos 

S: > A: In ’t cafeetje aan de haven 

S: > A: Daar was laatst een meisje loos 

S: > A: En we gaan nog niet naar huis toe 

S: > A: Al is het de hoogste tijd 

S: > A: Geef me nog een laatste biertje 

S: > A: Voor je me de kroeg uit smijt 
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Bora Bora (blad 1) 

Solo: Bora Bora Hey
Koor: Bora Bora in Tahiti hey, Bora Bora in Tahiti hey

S: Als ich nach Bora Bora kam
K: Bora Bora in Tahiti hey

S: Und mir den Strand als Zimmer nahm
K: Bora Bora in Tahiti hey

S: Strekte ich meine Beine aus
K: Bora Bora in Tahiti hey

S: Fühlte mich wie zu Haus
K: Bora Bora in Tahiti hey

S: Palmen und Blüten um mich her
K: Bora Bora in Tahiti hey

S: Klaar wie Kristall das blaue Meer
K: Bora Bora in Tahiti hey

S: Ein Vogel sang in Mangobaum
K: Bora Bora in Tahiti hey

S: Alles war wie ein Traum
K: Bora Bora in Tahiti hey 
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Bora Bora (blad 2)

Refrein:
Allen: Bora Bora hey, Bora Bora in Tahiti hey

S: Mein Paradies in Sommerwind
Wo alle Menschen glücklich sind

A: Bora Bora hey, Bora Bora in Tahiti hey

S: Wo allen gleich die Sonne scheint
A: Ist Jeder des Anderen Freund

K: Bora Bora in Tahiti hey, Bora Bora in Tahiti hey

S: Zehntausend  Meilen von zu Haus
K: Bora Bora in Tahiti hey

S: Brach dann bei mir das Heimweh aus
K: Bora Bora in Tahiti hey

S: Ich denk' noch heut' mein Herz zerspringt
K: Bora Bora in Tahiti hey

S: Wenn dieses Lied erklingt
K: Bora Bora in Tahiti hey

Refrein:

K: Bora Bora in Tahiti hey (uitstervend herhalen) 
S:       Bora Bora Hey
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Daar was laatst een meisje loos  

Solo: Daar was laatst een meisje loos 
Allen: Die wou gaan varen, die wou gaan varen 
  Daar was laatst een meisje loos 
  Die wou gaan varen als lichtmatroos  

S:  Zij moest klimmen in de mast  
A:  Maken de zeilen, maken de zeilen 
  Zij moest klimmen in de mast 
  Maken de zeilen met touwen vast  

S:  Maar bij storm en tegenweer  
A:  Sloegen de zeilen, sloegen de zeilen 
  Maar bij storm en tegenweer 
  Sloegen de zeilen van boven neer  

S:  Zij moest komen bij de kap'tein 
A:  Kreeg een pak ransel, kreeg een pak ransel 
  Zij moest komen bij de kap'tein 
  Kreeg een pak ransel vol haat en venijn  

S:  Ach kapteintje sla mij niet 
A:  Ik ben een meisje, ik ben een meisje 
  Ach kapteintje sla mij niet 
  Ik ben een meisje zoals u ziet  

S:  Ach kapteintj' ontsla mij niet 
A:  Ik ben je liefje, ik ben je liefje 
  Ach kapteintj' ontsla mij niet 
  Ik ben je liefje zoals je ziet  

S:  Wel wat doet gij op mijn schuit 
A:  Trek uit die kleren, trek uit die kleren 
  Wel wat doet gij op mijn schuit 
  Trek uit die kleren, verdwijn ras vooruit 
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West zuidwest van Ameland  
West zuidwest van Ameland 
Daar ligt een kolkje diep. 
Daar vangt men schol en schellevis 
maar mooie meisjes niet 
Refrein: 
Hoog is de zolder, laag is de vloer 
Mooi is het meisje maar lelijk is d’r moer 
Hoog, hoog, hoog ja hoog. 
De ballast die ligt droog. 
Maar onder op de grond, ja grond. 
Is hij zo nat als stront. 
Refrein: 
 
Toen ik van Suriname kwam 
zag ik van ver een schip. 
Ik dacht dat ’t aan de wolken hing. 
Maar het zat al op een klip. 
Refrein: 
 
En op die klip daar zat een koe, 
Een wonderbare koe. 
Die alle maanden kalveren moest, 
Ze was er naar aan toe 
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West zuidwest van Ameland (blad 2) 
Refrein: 
 
En om die koe daar dansten wel 
de kalfjes in het rond . 
Zij dansten allen poot aan poot 
Wat ik een wonder vond. 
Refrein: 
 
Het was een vruchtbaar jaar, dat jaar. 
Het was een vruchtbaar jaar. 
Dat alle vrouwen baarden 
en ik de vader waar! 
Refrein: 
 
Dit is het einde van het lied 
Een lied zonder moraal 
Maar als we straks naar huis toe gaan, 
Dan zingen we allemaal 
 
Refrein: (2x) 
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Good bye my lover 

The ship goes sailing down the bay

	 Goodbye, my lover, goodbye

We may not meet for many a day

	 Goodbye, my lover, goodbye

My heart will ever more be true

	 Goodbye, my lover, goodbye

Though now we sadly say adieu

	 Goodbye, my lover, goodbye


Refrein: 
Bilo my baby (3x) 
Goodbye, my lover, goodbye 

I’ll miss you on the stormy deep

	 Goodbye, my lover, goodbye

What can I do but ever weep?

	 Goodbye, my lover, goodbye

My heart is broken with regret

	 Goodbye, my lover, goodbye

But never dream that I’ll forget

	 Goodbye, my lover, goodbye


Refrein: 

Then cheer up till we meet again

	 Goodbye, my lover, goodbye

I’ll try to bear my weary pain

	 Goodbye, my lover, goodbye

So far I roam across the sea

	 Goodbye, my lover, goodbye

My ev’ry thought of you shall be

	 Goodbye, my lover, goodbye


Refrein: 
(Laatste regel van refrein herhalen) 
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Vissers van Capri 

Als op Capri de rode zon weer in zee verzinkt 
En de maansikkel zilverbleek aan de hemel blinkt 
Varen vissers van Capri met snelle boten uit 
Leggen netten in zee en hopen op rijke buit 
Slechts de sterren geleiden hen aan het firmament 
Met hun beelden die elke visser al heel lang kent 
En van boot tot boot dit oude lied weerklinkt 
Hoor van ver hoe het zingt 

Refrein: 
Bella, bella, bella Marie 
Slechts voor jou zing ik mijn droommelodie 
Bella, bella, bella Marie 
Vergeet me niet 

Bridge 
Golven van de zee dragen ’t weer mee 
En ze komen dansend met hun lichte last vanuit ’t verschiet 
Ergens aan het strand, rustend in het zand 
Zitten de verliefden stil te luist’ren naar hun lied 

Als op Capri de rode zon weer in zee verzinkt 
En de maansikkel zilverbleek aan de hemel blinkt 
Varen vissers van Capri met snelle boten uit 
Leggen netten in zee en hopen op rijke buit 
Slechts de sterren geleiden hen aan het firmament 
Met hun beelden die elke visser al heel lang kent 
En van boot tot boot dit oude lied weerklinkt 
Hoor van ver hoe het zingt 

Refrein:
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Ketelbinkie (Blad 1)

Toen wij uit Rotterdam vertrokken
Met de Edam, een ouwe schuit
Met kakkerlakken in de midscheeps
En rattennesten in 't vooruit

Toen hadden we een kleine jongen
Als ketelbink bij ons aan boord
Die voor de eerste keer naar zee ging
En nooit van haaien had gehoord

Die van zijn moeder aan de kade
Wat schuchter lachend afscheid nam
Omdat ie haar niet durfde zoenen
Die straatjongen uit Rotterdam

Hij werd gescholden door de stokers
Omdat ie van de eerste dag
Toen we maar net de pier uit waren
Al zeeziek in de foc'sle lag

En met jenever en citroenen
Werd hij weer op de been gebracht
Want zieke zeelui zijn nadelig
Een brengen schade aan de vracht

Als-ie dan sjouwend met zijn ketels
Van de kombuis naar voren kwam
Dan was het net een brokkie wanhoop
Die straatjongen uit Rotterdam
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Ketelbinkie (blad 2)

Wanneer hij 's avonds in zijn kooi lag
En na z'n sjouwen eind'lijk sliep
Dan schold de man die "wacht-te-kooi" had
Omdat-ie om zijn moeder riep

Toen is-ie op een mooie morgen
't Was in de Stille Oceaan
Terwijl ze brulden om hun koffie
Niet van zijn kooi-goed opgestaan

En toen de stuurman met kinine
En wonderolie bij hem kwam
Vroeg hij een voorschot op zijn gage
Voor 't ouwe mens in Rotterdam

In zeildoek en met rooster baren
Werd hij die dag op 't luik gezet
De kapitein lichtte zijn petje
En sprak met grokstem een gebed

En met een één-twee-drie-in-Godsnaam
Ging 't ketelbinkie overboord
Die 't ouwetje niet durfde zoenen
Omdat dat niet bij zeelui hoort

De man een extra mokkie "schoot-an"
En 't ouwe mens een telegram
Dat was het einde van een "zeeman"
Die straatjongen uit Rotterdam
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Tabé, ik kies weer zee 

M'n lief ik moet scheiden, ik moet weer naar zee
M'n schip ligt te wachten, daarginds op de ree
Ik moet weer gaan varen, dat zit in m'n bloed
Adieu dan m'n liefste, tabé 't ga je goed

Refrein:
Tabé (tabé) Tabé (tabé) Zo is het zeemansleven
Tabé (tabé) Tabé (tabé) Tabé ik kies weer zee
Tabé ik kies weer zee

Ik hou van de golven, de zon en de wind
Ik hou van de ruimte, een vrouw die bemint
Maar 'k hou niet van tranen, dus droog ze maar vlug
Je weet toch m'n liefste, ik kom weer terug

Refrein:

M'n lief 'k zal je schrijven, schrijf jij ook aan mij
Dan lijkt de scheiding veel vlugger voorbij
Zelfs simpele woorden die geven vaak moed
Adieu dan m'n liefste, tabé 't ga je goed

Refrein:
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Sloop John B 

We come on the Sloop John B 
My grand-father and me 
A-round Nas-sau town w-e - did roam 
Drin-king all night Got in-to a fight 
Well I feel so broke up 
I wan-na go home 

Refrein: 
So hoist up the John B's sail 
See how the main sail sets 
Call for the Captain ashore, let me go home 
Let me go home, I want to go h-o-me  
Well I feel so broke up, I want to go home 

The first mate he got drunk 
And broke in the Captains trunk 
The constable had to come and take him away 
Sheriff John Stone, why don't you leave me al-on-e, 
Well I feel so broke up, I want to go home 

Refrein: 

The poor cook got the fits 
He threw away all my grits 
And then he took and ate all of my corn 
Let me go home, why don't they let me go h-o-me 
This is the worst trip I've ever been on 

Refrein:
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My Bonnie is over the ocean 

My Bonnie is over the ocean 
My Bonnie is over the sea 
My Bonnie is over the ocean 
Oh bring back my Bonnie to me 

Refrein: 
Bring back, bring back 
Oh bring back my Bonnie to me, to me 
Bring back, bring back 
Oh bring back my Bonnie to me 

Last night as I lay on my pillow 
Last night as I lay on my bed 
Last night as I lay on my pillow 
I dreamed that my Bonnie is dead 

Refrein: 

(Intermezzo) 

My Bonnie is over the ocean 
My Bonnie is over the sea 
My Bonnie is over the ocean 
Oh bring back my Bonnie to me 

Refrein: (2x) 

(Intermezzo) 

Oh blow the winds over the ocean 
Oh blow the winds over the sea 
Oh blow the winds over the ocean 
And bring back my Bonnie to me 

Refrein: (2x) 
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Als de zuidwester loeit 

Refrein: 
Als de Zuidwester loeit kan ik des nachts niet slapen 
Dan lig ik te denken aan die vissers ginds op zee 
Die voor hun dagelijks bestaan hun leven wagen 
In donkere nachten ver verwijderd van de ree 
Ik zie in mijn gedachten hoe ze strijden menig uur 
Aan boord van kleine schepen als een speelbal der natuur 
Als de Zuidwester loeit kan ik des nachts niet slapen 
Dan bid ik in stilte voor die vissers ginds op zee 

Een visser moet varen, dat zit in zijn bloed 
In duizend gevaren volgt hij steeds de roep 
De ziedende golven verschaffen hem brood 
Waarvoor hij moet vechten op leven en dood 

Refrein: 

De tijd is gekomen, hij vaart weer naar huis 
Nog eventjes stomen en hij is weer thuis 
De zee heeft gegeven, de vangst was niet slecht 
Ja zo is het leven voor visser en knecht 

Refrein: 
(Laatste regel 2x)
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Zeemansmedley Nr. 1 (blad 1) 

Hoor je het ruisen der golven. 
Hoor je het lied van de zee? 
Vaar met me mee om de wereld mijn kind, 
Kom kus me en ga met me mee. 
Vaar met me mee om de wereld mijn kind, 
Kom kus me en ga met mee. 

Tussenspel 

Als de klok van Arnemuiden, 
Welkom thuis voor ons zal luiden, 
Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis, 
Als een schip op zee gebleven is. 

Tussenspel 

Op een zeemansgraf staan nooit eens rode rozen, 
Op een zeemansgraf staat zelfs geen houten kruis. 
Niemand weet waar hij zijn rustplaats heeft gekozen, 
Op die stille plek zo mijlen ver van huis. 
Niemand weet waar hij zijn rustplaats heeft gekozen  
Op die stille plek zo mijlen ver van huis. 

Tussenspel 

'k Ging met je mee ('k ging met je mee) in Rotterdam (in Rotterdam) 
Toen ik van zee (toen ik van zee) in Holland kwam (in Holland kwam) 
Ik dacht alleen (ik dacht alleen) het is maar spel (het is maar spel) 
Een zeemanshart (een zeemanshart) vergeet zo snel (vergeet zo snel) 
Ik dacht alleen (ik dacht alleen) het is maar spel (het is maar spel) 
Een zeemanshart (een zeemanshart) vergeet zo snel 
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Zeemansmedley Nr. 1 (blad 2) 

Tussenspel 

Op de sluizen van IJmuiden,  heb ik jou vaarwel gekust. 
Op dat plekje bij de haven, stelde jij mij weer gerust 
'k Kon mijn tranen niet bedwingen, afscheid nemen doet zo zeer. 
Op de sluizen van IJmuiden, daar zien wij elkander weer. 

Tussenspel 

Zwerven op zee, dat is er mijn lust en mijn leven, 
Jongens tabee, ik groet je tot over een jaar. 
Vreugd en verdriet, wat kan ons de wereld meer geven 
Liefde heelt alles en scheiden valt zwaar. 
Ho-jo! Ho-jo! Waarom zou ik treuren, 
Brood op de plank, de boot is mijn huis 
Ho-jo! Ho-jo! Wat kan ons gebeuren,  
Over een jaartje dan ben ik weer thuis. 

Tussenspel 

Een zeeman houdt van varen, ahoy, ahoy. ahoy. 
Van dobberen op de baren, ahoy, ahoy, ahoy. 
Een meisjeshart vergeet hij niet 
En hij zingt graag een vrolijk lied. 
Een zeeman houdt van varen, ahoy, ahoy, aho-o-hoy 
Ahoy, ahoy, ahoy! 



40
Vrij als de wind 

Piraten van de zee zijn altijd eensgezind 
Kom met ons en vaar maar mee! 
En samen staan we sterk dan voelen wij ons één 
Kom met ons en vaar maar mee! 
Hier aan boord zijn we gelijk 
Al ben je arm of rijk 
De vrijheid is, de vrijheid is je lo-oh-oh-oh-oon 

Refrein: 
Wij zijn vrij-ij-ij, vrij als de wind 
Wij zijn vrij-ij-ij, en eensgezind 
Wij zijn fier, onafscheidelijk, schaamteloos en trouw 
Ja wij zijn vrij-ij-ij-ij-ij als de wind 

Onze wereld kent geen grenzen, onze reis is eindeloos 
Kom met ons en vaar maar mee! 
Geen storm die ons kan scheiden, echt niets drijft ons uiteen 
Kom met ons en vaar maar mee! 
En volg je onze weg, begrijp je wat ik zeg? 
De vrijheid is, de vrijheid is je lo-oh-oh-oh-oon 

Refrein: 

Piraten van de zee zijn altijd eensgezind 
Kom met ons en vaar maar mee! 
En samen staan we sterk dan voelen wij ons één 
Kom met ons en vaar maar mee! 
Hier aan boord zijn we gelijk 
Al ben je arm of rijk 
De vrijheid is, de vrijheid is je lo-oh-oh-oh-oon 

Refrein:



41
Mannen taan het zeil (Blad 1) 

Solo: Varen is mijn leven 
Allen: Hij heeft nooit anders willen doen 
S:  Me met water omgeven 
A:  Hij voelt zich rijk op z'n galjoen 
S:  Met bollende zeilen 
A:  Stuwen we voort met volle kracht 
S:  Door te kijken naar de hemel bij een sterrennacht 
S:  Bepalen wij de koers 
A:  EN we kijken naar de hemel bij een sterrennacht 
A:  Zo blijven we op koers 

S:  Niets houdt mij tegen 
A:  Een landrot is ie nooit geweest 
S:  De oceaan een zegen 
A:  Met ons te varen is een feest 
S:  Hoor de krijsende meeuwen 
A:  Ze dansen sierlijk op de wind 
S:  Het zit in m'n bloed en het doet me goed 
S:  ’t Is de zee die naar me roept 
A:  HET zit in zijn bloed en het doet 'm goed 
A:  ’t Is de zee die naar 'm roept 

Refrein: (2 X) 
A:  Mannen taan het zeil, schrob en dweil het dek 
  Dicht het schip, kalefateren met touw en pek 
  Door de mannen van de kaai is de klus geklaard 
  De Santiano vaart. 



41
Mannen taan het zeil (Blad 2) 

Intermezzo 

S:  Het schip onderhouwen 
A:  En iedereen die zwoegt en zweet 
S:  Het opschieten van touwen 
A:  Nog even en we zijn gereed 
S:  Dan lichten we het anker 
A:  En hijsen alle zeilen op 
S:  Het zit in m'n bloed en het doet me goed 
S:  ’t Is de zee die naar me roept 
A:  HET zit in zijn bloed en het doet 'm goed 
A:  ’t Is de zee die naar 'm roept 

Refrein: (2 X) 
  
modulatie 

Refrein: 
1 X la,la,la  
1 X tekst 
(Laatste zin 2x) 



42
CIELITO LINDO 
De la Sierra Morena  
Cielito lindo, vienen bajando 
Un par de ojitos negros, 
Cielito Lindo, de contrabando 

Ese lunar que tienes, 
Cielito lindo, junto a la boca, 
No se lo des a nadie, 
Cielito Lindo, que a mi me toca. 

REFREIN 
Ay, ay , ayay,  
Canta y no llores 
Porque cantando se alegran, 
Cielito Lindo, los corazones. 
2x 

Alles 2x



43
De woonboot (Blad 1) 

Nelis en Leentje dat waren 2 mensen, 
heel doodgewoon, net als de rest, 
ze wilde graag trouwen maar hadden geen woning, 
en daarin had Leentje geweldig de pest. 

Maar op een dag toen moest het gebeuren, 
ze kochten een bootje, het was wel geen pracht, 
maar het kon ze niet schelen ze waren gelukkig, 
en legde het bootje bij ons in de gracht. 

Refrein: 
En we hebben een woonboot, het ligt in de Amstel 
We hebben een schuitje, 't is ons ideaal 
En ben je een keertje bij ons aan de Amstel 
Kom dan in ons bootje gerust allemaal 

Maar op een morgen zei plotseling Nelis, 
kijk nou 'ns Leentje hoe dat nou toch komt, 
ik zit hier verdorie met m'n voeten in het water, 
er zit een gat als een vuist in de romp, 

Het water steeg snel en de meubels die dreven, 
de kans op verdrinken die was toen heel groot, 
want geen van beiden konden ze zwemmen, 
ze dreven de deur uit op een tafelpoot. 



43
De woonboot (Blad 2) 

Refrein: 
En we hebben een woonboot, het ligt in de Amstel 
We hebben een schuitje, 't is ons ideaal 
En ben je een keertje bij ons aan de Amstel 
Kom dan in ons bootje gerust allemaal 

We hebben de schuit naar de helling getrokken, 
daar stopten ze heel vakkundig het lek, 
Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, 
Want de stof van de krukjes zag blauw van de drek, 

Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel, 
toen kwam er een smeris zo één met een pet, 
hij zei jullie moeten hier wegwezen mensen, 
jullie hebben de Amstel met dat bootje besmet. 

Refrein: 

Ze hebben de schuit uit de Amstel getrokken, 
ze protesteerden maar dat gaf hun geen biet, 
want je moet weten, 't is Jan met de pet maar, 
die moeten ze hebben en de grote dus niet. 

Refrein: (2x) 

Hatsjee!



44
REISJE LANGS DE RIJN 

Laatst trokken we uit de loterij een aardig prijsje 
'k Zei tot mijn vrienden "maak met mij een aardig reisje" 
Die wou naar Brussel of Parijs, die weer naar Londen 
"Vooruit" riep ik "we maken fijn een reisje langs de Rijn" 
In een wip, sakkerloot, zat het cluppie op de boot 

Refrein: 
Ja zo'n reisje langs de Rijn, Rijn, Rijn 
's Avonds in de maneschijn, schijn, schijn 
Met een lekker potje bier, bier, bier 
Aan de zwier, zwier, zwier, op de rivier, vier, vier 
Zo'n reisje met een nieuwerwetse schuit, schuit, schuit 
Allemaal in de kajuit, juit, juit 
't Is zo deftig, 't is zo fijn, fijn, fijn 
Zo een reisje langs de Rijn 

Zo kwamen we met prachtig weer het eerst bij Keulen 
Mijn tante walste over 't dek als een jong veulen 
Oom Kees nam zijn harmonica en ging aan het trekken 
En dadelijk zong kromme Teun "Deutschland, wass bist du schön" 
Nichtje Saar, welk gevaar, riep hardop "ik word zo naar" 

Refrein 

Bij Mannheim kwam er bliksem, het begon te waaien 
Mijn tante riep "het schip vergaat, we zijn voor de haaien" 
Zij vloog naar de commandobrug en riep "Kap'teintje 
Beneden in de eerste klas, ligt nog mijn beugeltas. 
Oh kap'tein, maak geen gein,  
geef me gauw een slokkie brandewijn" 

Refrein



45
It’s 5 o’clock in the morning 

Refrein: 
It’s 5 o’clock in the morning 
Time to get ready we’re sailing away 
It’s 5 o’clock in the morning 
Time to get ready to sail 

We rise in the morning, sail out on the tide 
Silent we slip from the quay 
With the gulls overhead and the seals alongside 
Proudly we head out to sea 

Refrein: 

We’ll fish in the Minches fair weather or foul 
Living our lives on the sea 
It’s hard and it’s tough and the pay’s not enough 
But what other life can there be 

Refrein: 

A trawler-mans plight is to work day and night 
And grab an hour’s sleep in between 
Casting the nets out and hauling them in 
Sometimes not a fish to be seen 

Refrein: 

Well be cold, tired and hungry and drenched to the skin 
As we head back to Stornoway town 
With our catch safely landed we’ll have a good dram 
In the Clachan, The Lewis or the Crown 
  
Refrein:



46
BLOODY MARY 

Steeds zie ik in gedachten weer mijn Mary 
Vloekend en vechtend gelijk een man 
Overal waar ze kwam schopte ze herrie 
Ze kon zeilen zoals nu nog niemand kan 

Refrein: 
Ze heette Bloody Mary 
En was de schrik der zee 
Dus drink op Bloody Mary 
En op alles wat ze dee 

(Tussenspel) 

Waar haar schip verscheen was ’t erg gauw knokken 
En niemand ontsnapte levend .... aan 't gevecht 
Beloningen konden helaas geen mens meer lokken 
Want iedereen was aan 't leven meer gehecht 

Refrein: 

(Instrumentaal) 

Maar op zek'ren dag 't was net na 't eten 
Viel Mary overboord en ging toen heen 
Ze kon niet zwemmen dat was ze vergeten 
Daarom zonk ze naar de diepte gelijk een steen 

Refrein:  

(Outro)



47
Molly Malone

In Dublin's fair city, where the girls are so pretty
I first set my eyes on sweet Molly Malone
As she wheeled her wheel barrow
Through the streets broad and narrow
Crying cockles and mussels! Alive, alive, o!

Refrein:
Alive, alive, o! Alive, alive, o!
Crying cockles and mussels 
Alive, alive, o!

She was a fish monger and sure 't was no wonder
For so were her father and mother before.
And they both wheeled their barrows
Through the streets broad and narrow
Crying cockles and mussels! Alive, alive, o!

Refrein:

She died of a fever 
And no one could save her.
And that was the end of sweet Molly Malone.
But her ghost wheels her barrow
Through the streets broad and narrow.
Crying cockles and mussels! Alive, alive, o!

Refrein (2x)



48
Een zeemanshart 

'k Ging met je mee in Rotterdam 
Toen ik van zee in Holland kwam. 
Ik dacht alleen het is maar spel 
Een zeemanshart vergeet zo snel 
Ik dacht alleen (Ik dacht alleen) 
Het is maar spel (Het is maar spel) 
Een zeemanshart (Een zeemanshart) 
Vergeet zo snel. 

Nog zie 'k je staan in Rotterdam 
Voel nog je traan toen j'afscheid nam 
Ik dacht nog steeds, het is maar spel 
Een zeemanshart vergeet zo snel 
Ik dacht nog steeds (Ik dacht nog steeds) 
Het is maar spel (Het is maar spel) 
Een zeemanshart (Een zeemanshart) 
Vergeet zo snel 

M'n schip zwierf rond langs vreemde kust 
Maar nergens vond mijn hart nog rust 
Ik dacht niet meer, het is maar spel 
Een zeemanshart vergeet zo snel 
Ik dacht niet meer (Ik dacht niet meer) 
Het is maar spel (Het is maar spel) 
Een zeemanshart (Een zeemanshart) 
Vergeet zo snel 

Ik kom terug, terug bij jou 
Dan wordt je vlug mijn lieve vrouw 
Ik weet het nu, het is geen spel 
Een zeemanshart vergeet niet snel 
Ik weet het nu (Ik weet het nu) 
Het is geen spel (Het is geen spel) 
Een zeemanshart (Een zeemanshart) 
Vergeet niet snel



49
In de kroeg van O’Connol, de Ier 

In Brighton daar stond, een kroeg bij de poort, 
vervallen, een ding uit een droom. 
Nog altijd wordt hier de legende gehoord 
rond de kroeg met de lans en de kroon 
De kastelein was O' Connell de Ier, 
die schonk er zijn whisky en gin. 
Zijn bier was zo bitter als gal van een stier 
maar de whisky die ging er best in. 

Refrein (2x): 
In de kroeg van O' Connell de Ier 
Had iedere zeeman plezier 
Een meid aan je arm en de drank hield je warm 
In de kroeg van O' Connell de Ier 

Kom je in Brighton vraag dan naar die kroeg, 
aan de muur hing een lans en een kroon. 
Men zal het je wijzen, 't is vlak bij de poort, 
en men spreekt op eerbiedige toon. 
Want het was eens de kroeg van O'Connell de Ier, 
hij is al zo'n honderd jaar dood. 
Hij dronk als een gek en was sterk als een stier, 
en deed alles wat God hem verbood. 

Refrein (2x)



50
Blijf op me wachten Maria 

Refrein: 
Blijf op me wachten Maria 
Blijf toch je zeeman steeds trouw 
Als ik terug kom Maria 
Blijf ik bij je en wordt je mijn vrouw 

Op de kade van Rio zag hij haar staan 
En hij sprak haar aan, zij is meegegaan 
Na twee weken van liefde moest hij weer gaan 
En hij zei haar, bij 't licht der maan 

Refrein 

Na zes maanden van varen ziet hij haar weer 
En ook deze keer, doet het afscheid zeer 
Tevergeefs smeekt zij hem, och vertrek niet meer 
Op de kade kust hij haar teer 

Refrein 

Maar Maria zei boos had je echt verwacht 
Dat ik nacht na nacht enkel naar jou smacht 
In elke haven, mijn zeeman, ga jij op jacht 
Ik alleen hier, dat had je gedacht 

Refrein



51
Jamaica Farewell 

Down the way where the nights are gay 
And the sun shines daily on the mountain top 
I took a trip on a sailing ship 
And when I reached Jamaica I made a stop 

Refrein: 
But I'm sad to say I'm on my way 
Won't be back for many a day 
My heart is down 
My head is spinning around 
I had to leave a little girl in Kingston town 

Sounds of laughter everywhere 
And the dancing girls swing to and fro 
I must declare my heart is there 
Though I've been from Maine to Mexico 

Refrein 

Down at the market you can hear 
Ladies cry out while on their heads they bear 
Ackee, rice, saltfish are nice 
And the rum is fine any time of year 

Refrein 

Sad to say I'm on my way 
Won't be back for many a day 
My heart is down 
My head is spinning around 
I had to leave a little girl in Kingston town



52
Bouzouki’s klinken door de nacht 

De Griekse vissers varen al vroeg uit
Het morgenrood
kleurt hun boot
een ouwe schuit  mm mm
Met volle netten komen zij heel laat
als de zon
aan de horizon
weer onder gaat  mm mm

Refrein
Bouzouki's klinken door de nacht
De boten zijn
aan land gebracht
En 's avonds bij het samenzij-hij-hijn
verdwijnt de angst
men viert de vangst
met witte wijn  mm mm

De dagen op de zee duren zo lang
Als de wind
opnieuw begint
is ieder bang mm mm
Maar zijn de vissers veilig teruggekeerd
dan klinkt muziek
vol van romantiek
in Griekse sfeer mm mm

Refrein:

(klein intermezzo) 

En 's avonds bij het samenzij-hij-hijn
verdwijnt de angst
men viert de vangst
met witte wijn  mm mm (3x)



53
Rum uit Jamaica 

Wij enterden jaren geleden 
de prachtige bark Santa Fee. 
Bracht wijnen van Spanje naar Zweden 
en 't fijnste hout nam zij weer mee. 
Toen moet er bij haar laatste tochtje 
bij 't pakhuis iets mis zijn gegaan. 
Zij werd per vergissing, wat docht je, 
met tweehonderd vat rum bel-ha-ha-haan 

REFREIN: 
Toen dronken de piraten,  
de rum direct uit de vaten. 
De beste rum faldera, rum faldera, rum faldera 
De beste rum faldera, rum uit Jamaica, ja ja! 

De bark kon de rum niet verdragen 
het lag haar heel zwaar op de maag. 
Begon toen te kreunen en klagen 
en zeilde verrekt slecht en traag. 
Zij stak steeds haar kop onder water 
en schudde haar kont en het roer. 
De Kaptein zei bleekjes:"Nou gaat er 
de bark gauw naar haar ouwe moe-oe-oe-oer" 

REFREIN: 

De Kaptein zei:"Weg met die vaten 
en donder die rum maar in zee!" 
De crew zei:"Dat zul je wel laten, 
wij offr'en ons op voor de Fee" 
Wij hebben de rum opgezopen 
piraten die zijn toch niet gek. 
De bark zeilde weer veertien knopen 
en wij zeilden zwalkend aan de-he-he-hek 

REFREIN:


